
De figurant vertelt…mei 2025 

Veranderingen…maar het goede werk gaat door! 

Lieve mensen, 

Dit wordt mijn laatste bijdrage aan deze rondzendbrief “De Figurant vertelt...” Per 1 juni stop ik met 

het bestuurswerk voor Stichting de Figurant en is er ook een pauze op het podium, kansel en zeepkist 

qua spelen, zingen en vertellen. Een welverdiende pauze na 50 jaar liedjes zingen waarvan de laatste 

37 jaar ook gepaard ging met kerkdiensten leiden…altijd als een troubadour, met een liedje en een 

verhaal. 

Mijn vrouw en ik gaan deze komende tijd gebruiken om te kijken waar 

onze weg naar toe zal leiden en daar nemen we de tijd voor. Even 

geen deadlines, afspraken maar aandacht voor andere zaken. 

 

Pasen voorbij… 

We hebben weer Pasen gevierd. Midden in een 

verwarrende tijd. Persoonlijk liep ik met 2 goede vrienden 

die paasmorgen vroeg op de “Brede weg” buiten op het 

land van Kloetinge. We zagen de zon opkomen, we hebben 

gebeden en de lof gezongen. De kieviten en leeuwerik 

vergezelden onze lofzang! Een levendige Paasdienst… 

Maar die verwarrende tijd blijft, wereldwijd en ook in ons 

land, ons leven. Pasen is echter een ijkpunt, een perspectief, een basis om steeds weer te geloven in 

het goede, de zachte krachten, die zullen overwinnen! 

Het viel me op dat ik de laatste maanden veel mocht zingen in het licht van sterven, rouw en los 

laten. Op begrafenissen maar ook voor mensen in hun laatste levensfase. Een liedje als het 

“Paaslied” is 25 jaar oud…maar heeft nog niets aan bemoediging en zeggingskracht ingeboet. 

https://open.spotify.com/track/7n6DRI7AMHxVuRKecwyW7k?si=7e6e72f8bcb9414f  

Destijds n.a.v. het overlijden van mijn moeder, maar inmiddels (ook via de CD) op vele begrafenissen 

gespeeld! 

In mei heb ik nog een heel aantal optredens. Kerkdiensten, kleine concerten en 

het benefietconcert op 16 mei. In gebouw de Parel te Hardinxveld-Giessendam 

speel ik samen met Elly Zuiderveld, Jan Borger en kinderkoor “Jong Alblas 

zingt”. Met beelden van het Amecetwerk gaan we het nieuwe leidersechtpaar 

voorstellen: Janneke en Mark Gerritsen. Zij gaan in oktober naar Soroti in 

Oeganda om mijn zus Els van Teijlingen op te volgen. Els komt in november 

naar Nederland voor een welverdiend pensioen en zal dan hier ook een 

ambassadeur van het Amecetwerk worden. Het beloofd een mooi benefietconcert te gaan worden, 

toegang is gratis en er is een collecte. Weest welkom en zeg het voort! 

https://open.spotify.com/track/7n6DRI7AMHxVuRKecwyW7k?si=7e6e72f8bcb9414f


Veranderingen… 

Na deze maand zal Lisanne de Visser-Goudappel deze rondzendbrief overnemen. Zij is bestuurslid 

van stichting de Figurant en zal jullie op de hoogte houden van het wel en wee van onze stichting, het 

werk in Amecet en de ontwikkelingen daar. Een ander bestuurslid, Marinda van Luijk, is daar nu 5 

maanden aan het meehelpen.Dus…onze stichting gaat gewoon door…! Cor als voorzitter, Gerrit als 

penningmeester, Lisanne en Marinda  ook in de contacten met Amecet en achterban…gaan door… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De staf van 

Amecet, met rechts vooraan Mark en Janneke en ons bestuurslid Marinda 

En Amecet gaat ook gewoon verder…! 

Nieuwe mensen, nieuwe energie! We hebben als bestuur een mooie ontmoeting gehad met Janneke 

en Mark Gerritsen en hun thuisfront comité. We werden daar erg blij van: jonge mensen die het werk 

in Oeganda willen steunen, achter Mark en Janneke gaan staan. En dat doen wij ook als stichting de 

Figurant omdat we zien én geloven dat het werk in Oeganda nog steeds van grote waarde is…soms is 

het gewoon een stukje Pasen wat zichtbaar wordt. (Lees ook de blog van Els: https://www.amecet-

childrenshome.com/blog ) 

 

Silver, afgestudeerd als mecanicien,  met zijn nieuwe gereedschapskist, allemaal mogelijk door het tante Suus studiefonds 

https://www.amecet-childrenshome.com/blog
https://www.amecet-childrenshome.com/blog


Praktisch… 

Deze rondzendbrief gaat dus door… 

Na 1 juni is onze voorzitter Cor de Rijke aanspreekpunt (i.p.v. van mij dus), zie ook de gegevens op de 

website www.defigurant.nl  

Els komt in november terug en zal na enige tijd (even wennen…) beschikbaar zijn als ambassadeur 

in Nederland voor het kinderopvangwerk van Amecet, meer info volgt op de site. ( We zoeken nog 

steeds woonruimte voor haar in Goes of directe omgeving. Een huurhuisje…wie heeft er een tip?) 

Er zijn nog steeds CD’s en boekjes te koop via de webshop. Voor kerken en groepen zijn er kortingen 

mogelijk voor grotere aantallen. 

Blijf dit werk steunen via gebed, collectes, acties, giften en andere vormen van steun… 

Dank voor al die steun die jullie hebben gegeven. Voor alle reacties, gebeden en support! Ik…wij zijn 

er elke keer weer stil van. En het laat zien dat er vele goede krachten nog steeds aan het werk zijn en 

vrucht dragen. Het is Pasen geweest…het is nog steeds Pasen en zal Pasen worden!  

Dank voor al die jaren, we gaan verder, goede reis! 

 

Vrede en alle goeds, ook namens de hele stichting 

 

Theo van Teijlingen    

 

   

 

 

De nieuwe auto is gearriveerd! Dank voor alle 

giften hiervoor…dit is een (veilige) zegen voor de 

Amecetwerkers. 

http://www.defigurant.nl/

