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Holy Spirit Come – 

Patrick Mayberry 
 

I'm coming with a heart of 
worship 
I'm bringing in a brand new 
song 
I'm ready to see the 
unthinkable 

I'm ready for a miracle 
Hearts praying for a fresh 
encounter 
Souls looking to the living god 
I'm ready for a real revival 
O Holy Spirit come 

Like a flood 
Like a fire 
Holy spirit 
Fall in this place 
Fill our hearts 
Holy Spirit come 

Like a flood 
Like a fire 
Holy spirit come 
Oh Holy Spirit come 
Ooh 
We're on the edge of a new 

beginning 
God we know you have so 
much more 
We're looking to a new horizon 
We're praying for your rain to 
pour 

An overflowing of true 
redemption 
An overflowing of your 
kingdom 
We're ready for a real revival 

O Holy Spirit come 
Like a flood 
Like a fire 
Holy spirit 

Fall in this place 
Fill our hearts 

Holy Spirit come 
Like a flood 
Like a fire 
Holy spirit come 
Oh Holy Spirit come 
Oh can you feel it 

Heaven is reaching 
Oh can you hear it 
Our God is speaking 
Oh can you see it 
He's got your healing 
Oh just receive it 

Receive the freedom 
Oh can you feel it 
Heaven is reaching 
Oh can you hear it 
Our God is speaking 
Oh can you see it 

He's got your healing 
Oh just receive it 
Receive the freedom 
Come 
Like a flood 
Like a fire 

Holy spirit 
Fall in this place 
Fill our hearts 
Holy Spirit come 
Like a flood 
Like a fire 

Holy spirit come 
Oh Holy Spirit come 
Oh come 
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Voorwoord 
 
‘De Geest waaiert breed uit’ is dit jaar het thema dat de 
voorbereidingstijd op Pasen heeft meegekregen. Dit thema is een 

uitnodiging om in de voorbereiding op Pasen onze ogen, oren en 
harten te openen voor het werk van Gods Geest in onze dagen. 
Waar kunnen wij zijn betrokkenheid op ons leven ervaren? Bijbelse 
verhalen vertellen ons dat dit soms gebeurt op de meest 
onverwachte plaatsen en momenten. Het is goed om ons te oefenen 

in ontvankelijkheid, zodat we open staan ‘om al Gods tekens te 
verstaan’(lied 978:4). 
 
Met vreugde hebben we teksten rondom dit thema verzameld en 
wij bieden u deze aan, in de hoop dat ze u behulpzaam zullen zijn 
bij de voorbereiding op het Paasfeest. Ook treft u in deze wegwijzer 

het overzicht aan van de kerkdiensten in de veertigdagentijd en 
rondom Pasen. 
 
U allen een goede, inspirerende en leerzame veertigdagentijd 
gewenst. 
 

De voorbereidingsgroep: 
Jaap Bruinooge, Anke de Vos, Henriëtte de Vos, Marjo Wisse, Peter 
de Zwarte 
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Diensten in de veertigdagentijd en Pasen 2026 

de diensten beginnen tenzij anders aangekondigd om 10.00 uur 

 

 
Eerste zondag – 22 februari – Invocabit 
dienst van Schrift en Tafel 
’s-Heer Arendskerke  
Genesis 2: 15-3:9 en Mattheüs 4: 1-11 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 
Tweede zondag – 1 maart– Reminiscere 
Nieuwdorp 
Exodus 24: 12-18 en Mattheüs 17: 1-9 
voorganger: ds. M.J. Wisse 

 
Derde zondag – 8 maart - Oculi 
biddag 
’s-Heer Arendskerke 
Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 2-26 
voorganger: ds. M.J. Wisse 

muzikale medewerking: Rob Knuit 
 
Vierde zondag – 15 maart – Laetare 
Nieuwdorp 
1 Samuël 16: 1-13 en Johannes 9: 1-13 en 26-39 
voorganger: ds. M. van Manen 

 
Vijfde zondag – 22 maart – Judica 
’s-Heer Arendskerke 
Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 11: 1-4 en 17-44 
voorganger: ds. A. Jobsen 
 

Zesde zondag – 29 maart – Palmarum 
Nieuwdorp 
Mattheüs 21: 1-11, Jesaja 50: 4-7, Mattheüspassie 
voorganger: ds. J.C. van de Putte 
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Goede week 
 

Witte Donderdag 2 april 
’s-Heer Arendskerke 
Schrift en Tafel 
19.30 uur 
voorganger: ds. M.J. Wisse 
 

Na de dienst is er in de kerk gelegenheid gezamenlijk te kijken 
naar de uitzending van The Passion 
 
Goede Vrijdag 3 april 
’s-Heer Arendskerke 
19.30 uur 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 
Paaswake 4 april 
’s-Heer Arendskerke 
Schrift en Tafel  
21.30 uur  

voorganger: ds. M.J. Wisse 
  
Paasmorgen 5 april 
gezamenlijk Paasontbijt 
10.00 dienst in ’s-Heer Arendskerke 
voorganger: ds. M.J. Wisse 
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 Bij de 40 dagen bloemschikkingen in de kerk 

 
In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van 
de heilige Geest in ons leven. De Geest zoekt en vindt steeds 
nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende 
culturen, met een ongekende variëteit aan vormen. Ook vandaag 
inspireert de Geest mensen om op weg te gaan met het evangelie. 

Ook wanneer we het spoor bijster zijn. De diversiteit in onze 
samenleving is groot. De kerk krimpt. We geloven dat de Geest de 
kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. Tot onze 
verbazing zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van 
Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen, 
de plek waar we werken, het schoolplein, het sportveld, het 

ziekenhuis en op podia. De heilige Geest waaiert breed uit, 
binnen en buiten de kerk. Willen we ons 
laten verrassen in deze tijd van inkeer? 
Kunnen we onze ogen en oren 
openhouden om de tekens van de Geest 
te verstaan.  

 
Rode draad in de schikkingen is ‘de 
Geest waaiert breed uit’. We kozen voor 
een tweedimensionale waaier met in het 
midden van de waaier een vaas waarin 
elke keer andere bloemen, takken of 

andere materialen geplaatst worden. De waaier suggereert 
beweging die we misschien niet altijd ervaren. In sommige 
culturen (Japans) is de waaier bedoeld om te communiceren. In 
spirituele context heeft de waaier een symbolische betekenis. Zo 
wordt in de Chinese feng shui de waaier beschouwd als symbool 
van geluk en voorspoed. Deze drie symbolische bronnen 

samenvattend kun je zeggen dat voor ons de waaier staat voor 
beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een 
nieuw begin. 
 
De teksten bij de schikkingen komen uit 
het leesrooster en dan met name uit het 

evangelie van Matteüs en van Johannes. 
 
Anke de Vos    
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Rob Knuit zingt 

 
Naar goede gewoonte zal Rob meewerken aan één van onze 
diensten in de Veertigdagentijd. Dit jaar hoopt hij tijdens de dienst 
van de derde zondag drie nummers voor ons te zingen. De 

liedteksten zijn elders in dit boekje te vinden met een qr-code naar 
het origineel. 
 
We zijn dankbaar dat we ieder jaar een beroep op Robs 
medewerking kunnen doen! 
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Paaskaars 2026 
 
De regenboog symboliseert de brug tussen hemel en aarde. 
Gods verbond met de mensheid en zijn belofte om de aarde nooit 

meer te vernietigen met overstromingen. 
De regenboog is ook een symbool van hoop, vrede en troost. 
Het is letterlijk een lichtpuntje in donkere tijden. 
Het is ook een teken  van een nieuw begin. 
Slechts een klein zonnestraaltje kan een donkere 

bui een hoop kleur geven! 
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Stichting Zeeuwse Wens Ambulance 
 
Dit jaar staan  we als diaconie en gemeente van Het Vierhuis nog 
midden in dit diaconale project wat loopt van september 2025 tot 

september 2026. We proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen 
van collectes tijdens Avondmaalsvieringen en verschillende 
activiteiten zoals de boeken-/plantjesmarkt op 2 mei a.s. in ’s Heer 
Arendskerke. 
 

Wat doet en betekent de ZeWeAm? 
Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of ongeneeslijk ziek zijn, 
hebben vaak nog 1 laatste wens. Nog één keer naar hun ouderlijk 
huis, voor de laatste keer naar een concert of nog één keer de zee 
zien. Hoe maak je zo’n wens, groot of klein, werkelijkheid? 
Stichting Zeeuwse Wens Ambulance maakt wensen werkelijkheid. 

Met een team van enthousiaste vrijwilligers worden mensen die 
dag begeleid. De ambulance is uitgerust met een comfortabele 
brancard en natuurlijk mogen er 1 á 2 familieleden mee in de 
ambulance. Zo staan zij met comfortabel vervoer voor mensen 
klaar. Het vervoer is dan ook nog kosteloos zodat hij of zij die 
laatste wens werkelijkheid ziet worden.  

Op de website kunt u ervaringsverhalen lezen en zo het belang van 
deze stichting ontdekken. 
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Altijd Nog Wel Ergens Halleluja – Matthijn Buwalda 
 

Er klinkt altijd nog wel ergens halleluja 
Hoe koud de dag hoe lang de nacht ook is 
Er is altijd wel een hart waarin het opwelt 
Je vindt altijd wel een ziel waarin het zit 
Uit de sloppenwijken uit de kathedralen 

Uit torenflats en op het platteland 
In een oude kroeg in prachtige theaters 
't Klinkt het mooist waar je het nauwelijks meer verwacht 
Het allermooist waar je het nauwelijks meer verwacht 
 
Er klinkt altijd nog wel еrgens halleluja 

Van Cohen diе dood is maar voor eeuwig zingt 
Van een kerkkoor op een doodgewone zondag 
Of die van Händel die elk jaar met kerst weerklinkt 
Soms uit dankbaarheid voor alles wat gelukt is 
Of uit onmacht over alles wat verdwijnt 
Soms uit godsbesef of zomaar uit gewoonte 

Het is een woord dat met het hele leven rijmt 
Zo'n zeldzaam woord dat met het hele leven rijmt 
 
Er klinkt altijd nog wel ergens halleluja 
Ook al hoor ik het soms niet 'k geloof van wel 
En als het langer duurt dan wat je hart kan hebben 

Dan zing ik het voor jou en voor mezelf 
Er klinkt altijd nog wel ergens halleluja 
Gelukkig maar het neemt me altijd mee 
't Is een echo uit het land waar ik naar toe ga 
En een liedje voor de lange reis daarheen 
En een liedje voor de lange reis daarheen 
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Vier gebeden voor de Veertigdagentijd 
 
De veertigdagentijd is een periode van bezinning en verwachten. 
Christenen leven toe naar Pasen, feest van hoop en een nieuw 

begin. Deze vier gebeden kun je bidden in de veertigdagentijd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1. Gebed 
God, onze Schepper 
Uit aarde hebt u ons gevormd 
Tot mensen van vlees en bloed 

Om in vrede en gerechtigheid 
Uw wereld te bewonen. 
Wij bidden U; 
Open onze ogen voor Hem 
In wie U ons de goede plaats wijst, 
Jezus, onze Herder en Leidsman, 

Die ons voorgaat door de woestijn 
Naar uw land van belofte, 
In deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
 

Uit: Dienstboek, uitgave Protestantse Kerk in Nederland 
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2. Een nieuw begin is altijd mogelijk 
Omdat onze woorden zo schraal zijn, 

onze gebaren zo krachteloos, 
onze blik zo kortzichtig, 
onze harten zo kil, 
hebben wij een ander nodig, 
met menselijke warmte. 
Daarom gedenken wij 

Jezus van Nazareth. 
 
Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 
onze perspectieven zo op onszelf gericht, 
onze visioenen slechts van hier en nu, 
hebben wij een medestander nodig 

die liefde, recht en trouw ons leert. 
Daarom herinneren wij ons 
Jezus van Nazareth. 
 
Omdat onze angsten zo talrijk zijn, 
onze dood zo doodgewoon, 

ons leven zo vaak tevergeefs, 
onze oplossingen een deel van ons probleem, 
hebben wij een broeder nodig 
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk. 
Daarom geloven wij 
Jezus van Nazareth. 

 
Alfred C. Bronswijk 

Uit: Medemens 2, uitgave Kerk in Actie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liederen-veertigdagentijd/
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3. U hebt ons geroepen 
Jezus Christus, u bent ons leven 

en neemt ons mee op uw weg. 
U hebt de wereld niet prijsgegeven aan de machten van het 
kwaad. 
U hebt ons niet overgelaten aan zonde en dood. 
Uit heel die duisternis 
hebt u ons geroepen tot uw wonderbaar licht. 

Om deze verkondiging heen 
hopen wij met uw gemeente 
opeen 
en putten kracht uit het 
leerboek van de hoop. 
Schenk ons uw Heilige Geest, 

zodat het dagelijks leven 
door het geloof in uw 
toekomst 
wordt vermenigvuldigd met 
hoop. 
Wij danken u dat wij niet 

voor niets leven en werken, 
maar terwijl het nog nacht is 
de morgen mogen 
verwachten. 
 

Barend Wallet 
Uit: Help ons U te vinden, 101 nieuwe 

gebeden, uitgave Protestantse Kerk in 

Nederland 
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4. Gebed bij de Veertigdagentijd 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gebed bij de Veertigdagentijd 

 
Dit gebed helpt ons stil te staan bij Jezus' leven en wat dit voor ons 
betekent. Het nodigt ons uit om in deze bijzondere tijd onze band 
met God te verdiepen en met meer aandacht om te zien naar 
anderen. 
 

God van genade en trouw, 
Ik dank U voor de weg van Jezus Christus. 
Voor zijn rondwandeling hier op aarde. 
Voor de tekenen die Hij oprichtte. 
Voor zijn weg naar het kruis - zijn lijden en sterven. 
Zijn opstanding uit de dood. 

Ik dank U voor deze tijd van het kerkelijk jaar, waarin we Christus 
op deze weg volgen. 
Laat het voor mij een tijd zijn van concentratie, van nieuwe 
toewijding. 
Een tijd die me verbindt aan Christus. 
Zodat mijn liefde tot Hem weer opvlamt.  

Laat het tegelijk ook een tijd zijn die me midden in de wereld zet. 
Zodat mijn oren beter luisteren naar wat de ander echt nodig heeft. 
Zodat mijn handen het goede doen.  
Zodat mijn woorden mensen bemoedigen. 
Zodat mijn voeten de goede wegen gaan. 
Tot uw eer, en tot zegen voor de mensen die U op mijn weg brengt. 

Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen 

(door ds. Marco Batenburg) 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/gebed-bij-de-veertigdagentijd/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/gebed-bij-de-veertigdagentijd/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/gebed-bij-de-veertigdagentijd/
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Zuurkoolschotel voor Aswoensdag (recept voor 8 

personen) 
 
Deze zuurkoolschotel past bij Aswoensdag: 
de donkere bonen verwijzen naar het begin van de boetetijd. 

De rode uien verwijzen naar de liturgische kleur van Aswoensdag. 
 
Ingrediënten    
2 kilo aardappelen 
1 kilo zuurkool 
400 gram gekookte bonen, 

zwart of bruin 
– of een blik black eye 
bonen van 400 gr 
6 zure appels 
75 gr cashew noten 
2 rode uien 

klontje boter 
scheutje melk 
zout en peper 
 
Bereiding  
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Als je de bonen moet koken, doe dat met 1 ½ liter water koken 
ongeveer 25 minuten totdat ze gaar zijn. 
Schil de aardappelen. Kook de aardappelen gaar, voeg melk, 
boter en zout en peper toe en maak er puree van. 
Snijd de rode uien in ringen. 
Schil de appels en snijd ze in dunne stukjes. 

Bak de uien en bonen en cashewnoten in de boter. 
Vul een diepe ovenschaal met onderin de zuurkool, daarbovenop 
de bonen en cashewnoten en vervolgens de appels en de 
aardappelpuree bovenop. 
Zet de zuurkoolschotel 45 minuten in de oven, zodat er een krokant 
laagje op komt. 

 
  
 

 
 



16 
 

Zoete aardappelsoep 
 

Dit is een pittige vegetarische soep die helemaal past binnen de 
traditionele benadering van vasten. 
 
Ingrediënten 
2 flinke zoete aardappelen 

(bataat) 
1 winterwortel     
1 ui 
stuk knolselderij 
stukje gemberwortel 
1 teen knoflook 

stukje rode (hete) peper 
250 ml kokosmelk 
Scheut zonnebloemolie 
1 ½ liter water 
3 of 4 groente bouillonblokjes 
komijnpoeder 

peper en zout 
 
Bereiding 
Schil de aardappels, wortel, uit en knolselderij en snij de groenten 
in blokken. Schil de gember en snijd die in heel kleine stukjes. 
Knoflook pellen en in plakjes. Rode peper ontdoen van zaadjes en 

afhankelijk van de sterkte en eigen smaak  een deel heel fijn 
snijden. 
Raak de binnenkant van de peper zo min mogelijk aan, draag 
rubberhandschoenen en kom met je vingers niet aan mond of ogen! 
Doe olie in een soeppan, verhit die en fruit gember, knoflook en 
rode peper erin. Voeg de rest van de groenten bij en bak deze even 

mee. Voeg water, bouillonblokjes en komijnpoeder toe en breng 
alles aan de kook. Zodra het kookt het vuur lager en 20-25 minuten 
rustig gaar laten koken. Met de staafmixer pureren. Dan de 
kokosmelk erdoor roeren en  met zout peper op smaak afmaken. 
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Paas-omelet 
 
Ingrediënten 
Voor één voedzame omelet met een vulling, geschikt 

voor 4(!)personen: 
Koekenpan met minimaal 23 cm doorsnee 
3 eetlepels boter 
8 eieren 
1 theelepel gekneusde komijn 

peper en zout      
 
Vulling van de omelet 
1 blikje zwarte bonen 150 g 
1 blikje witte bonen 150 g 
1 eetlepel peterselie fijn 

gesneden 
1 eetlepel bieslook 
2 eetlepels kervel grof gesneden 
klontje boter 
 
Bereiding 

Warm de bonen op. Giet af en 
meng daar doorheen de 
gesneden kruiden met een 
klontje boter. 
Klop de eieren met een vork los. Voeg komijn, peper en zout toe. 
Bak de omelet in de boter. Schuif met een brede spatel het nog 

vloeibare deel naar het midden en een deel onder de omelet tot de 
gehele bovenkant droog is. 
Schep de vulling erop en sla dubbel. Versier met takjes peterselie. 
Meer personen? Bak een volgende omelet en houd ze warm. 
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Het Hugenotenkruis 
 
Paulus zegt in Gal:14a: Ik wil mij op niets anders laten voorstaan 
dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer. Over het kruis 

waarover Paulus spreekt wil ik het hebben. 
 

Kent u dit kruis? Het is een vorm, die uit 
Frankrijk afkomstig is en gedragen wordt 
door de Hugenoten, de Franse Protestanten. 

In Frankrijk zijn verschillende musea gewijd 
aan de geschiedenis van deze Hugenoten. 
Vooral over een bepaalde periode, die ook 
wel de désert wordt genoemd, oftewel de 
wildernis. In de 17e eeuw, tijdens de rege-
ring van de Zonnekoning, Lodewijk XIV, 

werden die Hugenoten enorm vervolgd. 
Lodewijk XIV was een absoluut vorst, een 
dictator. Hij eiste absolute gehoorzaamheid 
en eenheid. Veel van Hugenoten vluchtten 
naar het buitenland, ook naar ons land. 
Sindsdien wonen in ons land veel nazaten 

van Franse Hugenoten. 
De Hugenoten moesten in het geheim samenkomen; in grotten of 
verlaten plaatsen van de Cevennen. Alles moest illegaal gebeuren. 
Toen is onder de Franse protestanten het hugenotenkruis het of-
ficiële herkenningssymbool geworden. Maar ook buiten Frankrijk is 
het bekend. Wie weet heeft u ook wel zo’n kruisje aan een kettinkje 

of anders in huis. Hoe dan ook: het is een prachtig symbool, met 
een rijke betekenis. 
En daar wil ik, n.a.v. het gedeelte uit Galaten over hebben. Het 
symbool van het Hugenotenkruis werd in 1688, midden in die 
hevige vervolgingen, bedacht door Maystre, een edelsmid in Nîmes. 
Het grootste deel ervan wordt gevormd door een vierkant kruis: het 

zgn. Maltezerkruis. Oorspronkelijk is dat het onderscheidingsteken 
van de Maltezers, een geestelijke ridderorde uit de Middeleeuwen. 
Ze hadden hun basis op het eiland Malta. En juist dit Maltezerkruis 
sprak de Hugenoten aan, omdat het anders is dan het crucifix. Dat 
RK kruissymbool herinnerde hen te veel aan hun vervolgers. Het 
Maltezerkruis is een eenvoudig en veelzeggend kruis. Het trekt 

direct de aandacht en vormt de kern van dat Hugenotenkruis. 
Tussen de uiteinden van het kruis zitten lelies: de zgn. Franse 
lelies, een beroemd symbool. Ik vind die lelies ontroerend, want het 

http://www.pastorvanveen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Hugenotenkruis.jpg
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geeft aan dat de Hugenoten, ondanks die vervolgingen, trouw 
wilden blijven aan hun vaderland. Zelfs toen ze moesten vluchten 

bleven ze van hun land houden. De lelie is ook het symbool van 
schoonheid en waarheid. Ook dat is veelzeggend. Het geloof is echt 
iets moois. Sterker nog: het is vol schoonheid. Het heeft nl. 
betrekking op het allermooiste: op God zelf, 
Tussen het hart van het kruis en de lelies zie je vier open harten. 
Je krijgt steeds meer bewondering voor het ontwerp van die 

edelsmid. Ook die open harten zijn zo veelzeggend. Want is een 
open hart niet iets dat bij een gelovige hoort?! Allereerst een open 
hart naar God toe: Wat is Uw wil? Welke weg wijst U mij? Dan kun 
je niet zonder de Bijbel, waarin God zijn wil heeft geopenbaard. 
Een open hart daarvoor. 
Het was in die tijd gevaarlijk om de Bijbel lezen. Als je gesnapt 

werd, was je het haasje. Maar ze bleven de Bijbel lezen, dat is 
brood voor het hart, het is de brandstof om vol te houden op de 
levensweg. Beseffen wij hoe geweldig het is, dat wij die Bijbel, 
zomaar in onze eigen taal, in alle vrijheid kunnen lezen! Gaat ons 
hart elke keer weer open als we eruit lezen, thuis aan tafel, in onze 
stille tijd, de gemeente? 

Die harten slaan ook op de liefde. De liefde tot God en elkaar. De 
gelijke armen van dat kruis: verticaal en horizontaal, ze zijn aan 
elkaar verbonden in het hart, anders is het geen kruis meer, dan 
valt het uit elkaar. Open harten, onderlinge liefde. Open harten 
naar God en naar elkaar toe; die zijn er als je dicht bij het kruis 
van Jezus Christus bent en blijft. 

Aan de uiteinden van het kruis zitten knoppen die parels 
voorstellen. Acht stuks om precies te zijn. Ze staan voor de 8 
zaligsprekingen waarmee Jezus de Bergrede begint: Zalig de 
armen van geest, zalig die treuren, zalig de zachtmoedige, enz. Ze 
zijn als parels afgebeeld, want hoe kostbaar is het als Jezus je 
zalig spreekt. Samen met die vier lelies zijn het twaalf voorwerpen 

aan de buitenrand van het Hugenotenkruis. Dat zijn samen de 
twaalf artikelen van het geloof. In twaalf kernachtige zinnen wordt 
het algemeen en ongetwijfeld katholieke christelijk geloof 
uitgesproken. Een geloofsbelijdenis die door christenen overal ter 
wereld herkend en erkend wordt. 
Met andere woorden: dit Hugenotenkruis hoort niet bij een of ander 

sektarisch groepje, maar geeft aan dat men zich verbonden voelt 
met heel die katholieke oftewel algemene christelijke kerk van alle 
tijden en plaatsen. We zijn lid van heel die wereldwijde familie van 
God! 



22 
 

Onderaan het Hugenotenkruis hangt een duif. Dat was oor-
spronkelijk anders. Toen hing er iets anders onder. De één vond 

het op een kruikje lijken en de ander juist op een traan. Het kruikje 
zou kunnen slaan op de zalving met de Heilige Geest. De traan op 
het lijden, dat de Hugenoten trof. Pas later werd dit vervangen door 
een duif, het symbool van de Heilige Geest. Zo zien we in het Huge-
notenkruis ook een symbool van de Drie-eenheid. Het centrum van 
het kruis slaat op God de Vader, het kruis op Jezus Christus en de 

duif op de Heilige Geest. De duif aan het Hugenotenkruis duidt ook 
op de centrale plaats die Jezus Christus, de Gekruisigde en 
Opgestane, in wil nemen en dat die alleen deel van mijn leven 
wordt door de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest 
verbindt me aan God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. 
In de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest Amen 

Dit is een verkorte weergaven van de preek op zondag 7 juli 2019 
in de Protestantse Gemeente Goede Reede, Almere Haven. 
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Lied van Maria Magdalena – Stef Bos  
 
Lied van Maria Magdalena 
Zoals licht 

Jij viel zoals licht 
In mijn leven naar binnen 
De zon door de ramen 
Aan het begin van de dag 
Je zei het wordt tijd 

om opnieuw te beginnen 
We leven alleen nog 
Recht uit het hart 
Jij was altijd verwonderd 
Met open armen 
Jij liet mij zien 

Dat samen bestaat 
Jij hebt je dromen 
Nooit verraden 
Jij hebt de wereld 
De liefde verklaard 
De hemel brak open 

De ruimte werd groter 
Ik voelde me vrij 
En ik wist niet waarom 
Jij hebt de liefde 
Nooit verloren 
Maar jij vloog te hoog 

Te dichtbij de zon 

En nu kijk ik 
om 

De sporen 
vervagen 
Maar 
onzichtbare armen 
Houden mij nog vast 

Het wordt tijd om jou 
Los te laten 
Sluit je ogen en 
Slaap zacht 
Ik heb niemand gekend 
Die mij zo heeft ontwapend 

Ik heb niemand gekend 
Die mij zo heeft verwond 
Ik heb mezelf 
In jou achtergelaten 
Maar het was goed 
Dat jij bestond 

Ik heb niemand gekend 
Die mij zo heeft ontwapend 
Ik heb niemand gekend 
Die mij zo heeft verwond 
Ik heb mezelf 
In jou achtergelaten 

Maar het was goed 
Dat jij bestond 
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Love Shine A Light – Katrina & The Waves 
 

Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
 

Love shine a light in every corner of my dreams 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river, flowing from the stream 
Let our love shine a light in every corner of my dreams 
 
And we're all gonna shine a light together 

All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry, let the love light carry 

Light up the magic, for every boy and girl 
Let our love shine a light in every corner of the world 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 

Let our love shine a light, in every corner of our hearts 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 

Shine a light in every corner of our hearts 
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